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“Caritas Christi urget nos”
(De liefde van Christus laat ons geen rust) 



Gebed 
op voorspraak van Alphons Ariëns

God 
die ons de liefde als voornaamste gebod gaf, U 
hebt aan Uw dienaar Alphons Ariëns de genade 
geschonken deze wet op heldhaftige wijze 
te onderhouden. In het voetspoor van Jezus 
Christus Uw Zoon was hij een goede herder, 
een apostel van de deugd van matigheid, en 
een voorspreker voor zijn mensen. Wij vragen 
U, Heer, dat wij ook in deze tijd de weldaden 
van zijn voorspraak mogen ondervinden. Heer, 
gewaardig U Uw dienaar Alphons Ariëns te 
verheerlijken, door mij op zijn voorspraak de 
genade te verlenen ... (intentie) ... , waarom ik  
U vurig bid. Door Christus onze Heer. 
Amen.

Met kerkelijke goedkeuring
Utrecht: 23 januari 2017  
Willem Jacobus Kardinaal Eijk

(Voor nadere informatie en melding van gebeds 
verhoringen kunt u zich wenden tot de vicepostulator 
Henri ten Have, postulazione@arienscomite.nl)

Mgr. Dr.  Alphons Ariëns
(Utrecht 1860 – 1928 Amersfoort)

Alphons Ariëns was priester van het 
aartsbisdom Utrecht en lid van de Derde 
Orde van St. Franciscus. Als kapelaan in 
Enschede (1886-1901), pastoor in Steenderen 
(1901-1908) en pastoor te Maarssen (1908-
1926) heeft hij zich ingezet voor het welzijn 
van arbeiders, het bestrijden van alcoholisme 
en de positie van vrouwen in de geest 
van de katholieke sociale leer. Vanuit de 
verbondenheid met Christus trok hij zich 
het lot aan van de armen en noodlijdenden. 
Zijn levensmotto ‘Caritas Christi Urget Nos’ 
(De liefde tot Christus laat ons geen rust) 
kenmerkt hem als getuige van Christus’ liefde. 
Hij bevorderde de eerbied voor Christus in 
het Heilig Sacrament en heeft zich ingezet 
voor de verbreiding van de kennis van het 
geloof. Na zijn dood vonden velen verhoring 
van hun gebeden op zijn voorspraak. Er zijn 
gedenkplekken in Enschede, Haaksbergen, 
Steenderen en Maarssen. Wij mogen Alphons 
Ariëns gedenken en bidden voor zijn 
zaligverklaring. Zo kunnen wij deel krijgen aan 
zijn sociale gezindheid en geloof, met hem als 
onze voorspreker in Christus bij God. 



Het Ariëns-Comité

Het Ariëns-Comité bevordert de belangstelling 
voor de priester Alphons Ariëns, als een voor 
onze tijd bij uitstek richtinggevende figuur in 
godsdienstig en sociaal opzicht, door 
• het houden van bijeenkomsten 
• het uitgeven van geschriften 
• het coördineren van activiteiten 
• het verzamelen van getuigenissen 

Wilt U meer weten, donateur worden, ons 
financieel steunen of heeft U belangrijke 
informatie voor ons in verband met de 
zaligverklaring van Alphons Ariëns, neem dan 
contact op met het Ariëns-Comité. 
Informatie:  www.arienscomite.nl 
Secretariaat:  secretariaat@arienscomite.nl

Uw giften als donateur zijn welkom op
IBAN NL67 RABO 0118 0417 38 

Stichting Ariëns-Comité 
juni 2018 


